
37e Bundes-Kaninchenschau Karlsruhe 

 

Het weekend van 20-21 december vond de 37e editie van de Bundes-Kaninchenshau in Karlsruhe 

plaats. Een paar maanden geleden besloten wij: Sjoerd, Gauwe, Patrick, Christa en ik om deze 

tentoonstelling te gaan bezoeken. Wel enkele verhalen gehoord, maar geen idee wat ons te wachten 

zou staan. Hier een leuk verslagje van het weekend. 

 

Op vrijdag 19 december vertrokken we om 8.30 vanuit Assendelft richting Karlsruhe, een rit van 

ongeveer 6 uur als het mee zou zitten. We vertrokken na de Nederlandse ochtendspits en wilde het 

kerstverkeer voor zijn. De rit voorliep beter dan gedacht, om 14.30 uur kwamen we aan bij ons 

verblijf in Karlsruhe. We checkte in en legde onze spullen in de kamer. Daarna was het tijd om de stad 

te verkennen, nouja beter gezegd: op zoek naar bier. Maar dat bleek nog een uitdaging, Karlsruhe is 

een grote stad, maar cafés of kroegjes die op vrijdagmiddag open zijn, bleken lastig te vinden. Maar 

na 45 minuten ronddwalen was het raak, we vonden een gezellig cafétje waar we konden proostten 

op een (hopelijk) mooi tegemoetkomend weekend! Sjoerd had voor de avond al gereserveerd voor 

een restaurant, dus daar konden we terecht om een hapje te eten. Na gegeten te hebben gingen we 

terug naar ons hotel, want de volgende dag moesten we vroeg op. 

 

Zaterdagochtend om 6.15 uur gaat de wekker. Om 6.45 uur stappen we in de bus, op weg naar de 

Messehallen. We zijn op tijd, want om 7.00 uur gaat de hal open. Het is om 7.00 uur al een hele 

drukte, maar gelukkig kunnen we snel naar binnen. We lopen de hal binnen en kijken onze ogen uit, 

zoveel konijnen bij elkaar hebben wij nog nooit gezien. Verdeeld over twee hallen, met een 

gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 25.000 m2, werden 18.974 konijnen tentoongesteld.  

 

Voor het bekijken van de vele soorten en kleuren hadden we later de dag wel tijd, maar nu moesten 

we zo snel mogelijk op zoek naar de koopjes. Sjoerd ging op zoek naar kleurdwergen en Patrick naar 

Groot Lotharingers. We hadden even de tijd nodig om te begrijpen hoe het kopen van de konijnen 

werkt, want dat stond van tevoren nergens uitgelegd. Maar het werkte net even anders dan wij 

gewend zijn: op de kooien staat niet of een dier te koop is, daarvoor moet je kijken in de catalogus, 

hier staat aangegeven welke dieren te koop zijn en voor welke prijs. Daarna moet je naar het 

verkoopbureau, hier geef je aan welk kooinummer je wilt kopen. Omdat na een halfuur de rij voor het 

verkoopbureau al honderden mensen lang was besloot Christa alvast in de rij te gaan staan. Wij 



gingen kijken wat we wilde kopen en konden dat vervolgens doorgeven aan Christa. Gelukkig wist 

Patrick een mooie Groot Lotharinger en Sjoerd twee kleurdwergen op de kop te tikken. 

 

Na de koopjes namen we de tijd om de tentoonstelling echt te gaan bekijken (en ja tussendoor deden 

we nog wat koopjes…). Tot onze verbazing zagen we heel wat rassen (en enkele kleuren) waar we nog 

nooit van gehoord hadden, leuk om te zien dat deze rassen in andere landen in zulke grote getalen 

vertegenwoordigd zijn, terwijl wij het bestaan er niet vanaf weten (zie de foto’s onderaan voor enkele 

van deze rassen). Om 16.00 uur hadden we voor die dag wel even genoeg konijnen gezien. Dus 

namen we in de hal die speciaal ingericht was voor eten en drinken, een heerlijke ‘’Tafelwasser” zoals 

Sjoerd dat zou noemen, ofwel het Duitse laffe bier.  

 

’s Avonds gingen we weer uiteten in Karlsruhe, bij een restaurant met Porter (speciaalbier) op de 

kaart, dat beloofde veel goeds, want het Tafelwasser waren we wel zat. Maar tot grootse 

teleurstelling: overal op de kaart was Porter doorgestreept en bij het bestellen bleek de Porter echt 

op. Ondanks de teleurstelling heerlijk gegeten en daarna terug naar ons hotel. 

 

Zondag was de hal om 8.00 uur geopend. Omdat we de koopjes al gedaan hadden en al veel gezien 

hadden, besloten we dat iets later ook prima was. Dus om 8.45 uur waren we weer bij de hal, we 

hebben nog enkele stands bezocht en nog een rondje gelopen tussen de konijnen. Omdat je al eerder 

gekochte konijnen mocht meenemen (en veel mensen dat ook deden), waren veel kooien al leeg. 

Rond 11.00 uur besloten we dat het mooi was geweest, we hadden zo goed als alles wel gezien en 

om 12.00 uur mochten de fokkers uitkooien, dus die drukte wilde we voor zijn. We hadden een goede 

terugrit en hebben een mooi weekend gehad! 

 

Melvin van der Hoorn 
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